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Over een jongen die katten tekende
Lang geleden leefden er in Japan een boer en 
zijn vrouw. Ze waren erg arm, en hun 
kinderen moesten meewerken om te zorgen 
dat er genoeg te eten was. Alleen de jongste 
zoon hielp niet mee. Hij was niet sterk en 
niet echt geschikt voor het boerenwerk. 
Hij besteedde zijn dag liever met tekenen. 
Wanneer hij maar de kans kreeg zat hij te 
tekenen en het bijzondere was dat hij altijd 
katten tekende: grote katten, kleine katten, 
dikke katten, dunne katten, nette katten, 
wilde katten, lieve katten en gemene katten. 
Overal katten, katten, katten!
De jongen was geen goede boer, maar wel 
heel slim. Daarom besloten de boer en de 
boerin om hem naar een tempel in de buurt 
te brengen. 

Weten hoe het verder gaat? Kijk voor de 
afloop van dit verhaal en voor nog veel 
meer wereldverhalen op:
www.babboes.nl/schrijven/verhalenarchief


