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Kantjil en de krokodillen
In het oerwoud leven veel dieren: apen, 
slangen, vogels. Maar ken je de kantjil al? De 
kantjil is een klein beestje, niet hoger dan je 
knie. Het is een piepklein hertje met een 
spitse snuit en dunne pootjes. Hij is klein 
en dus niet erg sterk, maar wel heel slim! 
Hij is de andere dieren altijd te slim af. 
Op een dag liep Kantjil door het oerwoud 
langs de rivier. Hij had honger. Maar al 
gauw rook hij iets lekkers. Aan de overkant 
van de rivier stond een doerianboom, met 
grote, groene stekelige vruchten. De geur 
van de vruchten waaide over de rivier en 
Kantjils maag begon te knorren. Doerian was 
zijn lievelingseten!
Maar de rivier was breed en het water 
stroomde snel...

Weten hoe het verder gaat? Kijk voor de 
afloop van dit verhaal en voor nog veel 
meer wereldverhalen op:
www.babboes.nl/schrijven/verhalenarchief


